
Proeven van zingeving
04.11 - 23.11



In Hasselt valt er heel wat te beleven op het gebied van smaak. Zowel op het vlak van mode als culinair. 
Maar ook qua zingeving is Hasselt erg divers. Daarom zet het Interlevensbeschouwelijk Netwerk zich achter 
een project waarin je hiervan kan proeven. Want ook zingeving is zinnig!

In de periode van 4 tot 23 november worden er door heel wat geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke 
organisaties activiteiten op poten gezet. Kom dus zeker een kijkje nemen en verruim je blik en smaak. 
Want diversiteit nodigt uit tot ontmoeting!

Kom proeven...



‘De waardigheid van de vrouw in verschillende religies en levensbeschouwingen’
Religions for Peace – European women of faith network geeft vrouwen met een verschillende religieuze 
en culturele achtergrond de mogelijkheid  hun strategieën te coördineren en te handelen met 
gemeenschappelijke middelen en bekwaamheden zodat ze samen verwezenlijken wat individueel moeilijk 
haalbaar is, onder het motto Verschillende geloofsovertuigingen, gemeenschappelijke actie!
Een van hun concrete projecten is de infotentoonstelling over de waardigheid van de vrouw. 
Organisatie:  Religions for Peace – European women of faith network, Baha’i Gemeenschap, 
  Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt, huisvandeMens Hasselt
Praktisch:	 4/11	-	22/11	•	Vrijzinnig	Ontmoetingscentrum	(A.	Rodenbachstraat	18,	Hasselt)	•	op	afspraak

04.11 - 22.11 Informatieve tentoonstelling 



04.11 Filmvoorstelling ‘Des Hommes et Des Dieux’
Xavier Beauvois/ FR 2010 / 120’
Een	klooster,	ergens	hoog	in	de	Maghrebijnse	bergen	tijdens	de	jaren	‘90.	Acht	Franse	monniken	leven	er	
in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de 
bovenhand. Een verhaal over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme. Gebaseerd op 
waargebeurde feiten, die door de Franse overheid lange tijd in de doofpot zijn gestopt.
Organisatie: Dienst	Diversiteit	(Stad	Hasselt)
Praktisch: 4/11	•	20u00	•	Sint-Quintinuskathedraal	(Vismarkt,	ingang	via	Fruitmarkt)
  inschrijven verplicht 

07.11 Lezing ‘Oorsprong van religie’
In	deze	lezing	van	Marc	Vermeersch	(VUB)	krijgen	we	een	antwoord	op	vragen	zoals		‘Waar	past	religie	in	
de menselijke biologie en de menselijke maatschappij?’ en ‘Welke rol speelt religie bij de reproductie van 
de mens?’. Er komt bovendien aan bod in welke mate ideologie macht kan hebben over de mens.
Organisatie: Hasseltse	Vrijzinnige	Humanisten,	HVV,	Hujo,	UPV,	Vermeylenfonds,	Willemsfonds
Praktisch: 7/11	•	20u00	•	Vrijzinnig	Ontmoetingscentrum	(A.	Rodenbachstraat	18,	Hasselt)	



‘Zen, de roep van de Werkelijkheid’11.11
De Zenboeddhisten stellen hun zendo open voor bezoekers. Om 19u00 ben je welkom voor onthaal en 
uitleg onder het genot van een kopje thee. Om 20u00 start de zenmeditaite gevolgd door een korte 
zen-boeddhistische	 ceremonie	 (nl.	 gezongen	 Hartsutra)	 en	 uitwisseling	 van	 ervaringen	 en	 indrukken.
Organisatie: Soto-Zen	Hasselt	•	www.zenhasselt.wordpress.com
Praktisch: 11/11	•	19u00	•	paviljoen	van	Bethanië	(Brugbemdenstraat	1,	Hasselt)

14.11 ‘Mijn voettocht naar Compostella’
Mustafa ‘Musti’ Önlen, een 22-jarige student, ging vorig jaar op pelgrimage naar Compostella. Hij heeft dit 
gedaan uit eigen overtuigingen om te kunnen bezinnen over het leven. Kom luisteren naar zijn belevenissen 
en laat je inspireren door zijn getuigenis, foto’s en beeldmateriaal! 
Organisatie: Dienst	Diversiteit	(Stad	Hasselt)
Praktisch: 14/11	•	20u00	•	Stedelijke	bibliotheek	Hasselt	(Joris	van	Oostenrijkstraat	55,	Kuringen)		
  Inschrijven verplicht



18.11 Conferentie: Christenen in het Midden-Oosten. 

Elias Chacour is aartsbisschop van Galilea in de Melkitische Grieks-katholieke kerk.  Hij is een Palestijn-in-
Israël, die bij de stichting van de staat Israël uit zijn dorp werd verdreven.  Hij vertelt over zijn leven als 
christen, als minderheid, als vredesboodschapper in het kruidvat van het Midden-Oosten.
Organisatie: Christen Forum Limburg
Praktisch: 18/11	•	20u00	•	grote	zaal	Cultuurcentrum	Hasselt	(Kunstlaan	5,	Hasselt)

Palestijnse bisschop Elias Chacour getuigt.

19.11 Turks ontbijt voor vrouwen
De	Ayasofya	moskee	organiseert	een	traditioneel	Turks	ontbijt	voor	vrouwen.		Een	absolute	aanrader	voor	
wie van Turkse specialiteiten houdt en wil kennismaken met de vrouwen uit deze moskee.
Organisatie: Turkse	vrouwen	Ayasofya	moskee
Praktisch: 19/11	•	10u00	•	Ayasofya	moskee	(Crutzenstraat	40,	Kuringen)	•	5	€	inkom	p.p.



19.11 Gesprekscarrousel: De waardigheid van de vrouw
Vrouwen leiden in kleine groepjes gesprekken over de waardigheid van de vrouw, bekeken vanuit hun 
levensbeschouwing. Welke rol kan een vrouw volgens hun visie opnemen op het vlak van o.a. politiek, 
religie,	opvoeding.	Om	de	15	min	draait	de	carrousel	en	kan	je	proeven	van	een	nieuwe	levensbeschouwing.	
Afsluitend	worden	alle	ervaringen	en	indrukken	gebundeld	in	een	algemeen	gedeelte.	Uiteraard	zijn	ook	
mannen welkom!
Organisatie: Interlevensbeschouwelijk netwerk,  Hasseltse Vrijzinnige Humanisten
Praktisch: 19/11	•	20u00	•	Vrijzinnig	Ontmoetingscentrum	(A.	Rodenbachstraat	18,	Hasselt)

23.11 Avond	met	Huub	Oosterhuis
Huub Oosterhuis is een Nederlands theoloog, poëet en toondichter van religieuze liederen. Hij staat bekend 
als	een	erg	modernistisch	en	ondogmatisch	figuur.		Hij	maakte	naam	met	zijn	liturgische	experimenten	en	
zoektocht naar spirituele verdieping.
Organisatie: de Nieuwe Liefde, de Federatie Zonhoven; Basisgroep Het Veer, Genk 
  en de Verenigde Protestantse Kerk in België te Hasselt
Praktisch: 23/11	•	19u00	•	Sint-Quintinuskerk	Zonhoven	•	http://vpkb.be	•	10	€	inkom



Alle	inschrijvingen	dienen	te	gebeuren	via: 
inschrijving.diversiteit@hasselt.be

Info:
Dienst Diversiteit:	T	011	23	94	36	•	diversiteit@hasselt.be

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum:	voc@telenet.be	•	T	011	35	27	80

www.vrijzinniglimburg.be
www.facebook.com/diversiteithasselt?fref=ts


